ertellen

Kijk naar mij!
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Werkvormen

4-7 jaar

P Gesprek: Het verhaal eindigt met een
vraag. Bespreek dit met de kinderen.
De vrouw zegt dat een kruimeltje

hulp van Jezus genoeg is. Breek een koekje af

en geeft de kinderen een kruimeltje. Hoe ziet

dat eruit? Wat zou een kruimeltje hulp van

Jezus kunnen zijn?

Spel: Laat de kinderen eerst heel goed

naar elkaar kijken. Daarna draait elk kind

zich om en verandert iets aan zichzelf
door bijvoorbeeld de sokken over de broeks-
pijp te doen of de haren los te laten hangen in
plaats van een staart. Kijk dan opnieuw goed
naar elkaar en ga samen elk kind bij langs. Wat
is er veranderd?

Creatief: Geef elk kind een koekje en

laat ze dit verkruimelen. Op papier

kunnen ze met lijm een tekening
maken bij het verhaal. Als ze daarna (voordat
de lijm droog is) de kruimels op het papier
strooien, is een kruimeltekening gemaakt!

Vertelling 4-7 jaar

Een kruimeltje is genoeg

Daar loopt een vrouw. Je ziet dat de vrouw verdrietig is. Want er loopt een traan over
haar wang. Je ziet dat de vrouw zich zorgen maakt. Kijk maar naar de grote rimpel in
haar voorhoofd. De vrouw heeft haast. Haar dochter is ziek. De dokter kan niet helpen.
De pillen en drankjes helpen niet. Ze weet dat er nog maar een persoon is die haar
dochter beter kan maken. En dat is Jezus. De vrouw zoekt tussen de mensen. Hij moet
hier ergens zijn. Ze wringt zich tussen de mensen door. ‘Pardon, mag ik er alstublieft
even langs.” De vrouw kijkt van links naar rechts. Waar is Jezus toch? Dan ziet ze
iemand lopen en met de mensen praten.

Daar! Daar is hij! ‘Jezus!’ roept de vrouw. Ze zwaait naar Jezus en loopt naar hem toe.
‘Help me toch’, roept ze hard. ‘Help mijn dochter, want zij is ziek!’

Maar Jezus kijkt niet op. Hij loopt door. Hij geeft mensen een hand. Hij praat met ze
en legt een hand op het hoofd van een kindje.

De vrouw roept nog een keer. En nu nog veel harder. ‘Jezus, help mij!’
‘Wat een kabaal’, zeggen de leerlingen tegen Jezus. ‘Misschien kunt u de vrouw beter
wegsturen.’

Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. Ze loopt naar Jezus toe en laat zich vallen.
‘Help mij!’

Jezus schudt zijn hoofd. ‘Er hebben zoveel mensen hulp nodig van mij?’

De mensen kijken op. Ze fluisteren tegen elkaar. ‘Dat is toch ook wat’, zeggen ze.
‘Jezus gaat die vrouw niet helpen!’
‘Tk snap het wel hoor’, zegt de ander. ‘Jezus heeft het zo ontzettend druk.’

De mensen kijken naar de vrouw. Zou ze nu weer naar huis toe gaan? Maar de vrouw
gaat niet weg.
‘Tk heb maar een kruimeltje hulp van u nodig’, zegt ze tegen Jezus. ‘Een klein
kruimeltje is genoeg.’

Dan staat Jezus echt stil. Hij kijkt naar de vrouw. Hij zegt: ‘Jij hebt een heel groot
geloof. Jij zult krijgen wat je vraagt. Jouw dochter is weer beter.’

Dan staat de vrouw op en ze gaat naar huis.

Hoe denk je dat de vrouw nu naar huis zal lopen?
Jolanda van der Marel
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